
HERSTELLERS 

 

 

Herstellers kunnen bijna alles. Verwelkte krokussen  

doen opfleuren, zelfs als een late maart hun kleur 

gestolen heeft, stofzuigers opnieuw leren zuigen,  

radio’s weer leren zingen, haardrogers leren drogen,  

 

kanker uit een mensenlijf verdrijven en in amper  

een uur een levenslange liefde herstellen 

van één enkel overspel. Zij stoppen sokken, stikken  

met ratelende machines mislukte omhelzingen  

 

onverslijtbaar en onzichtbaar aan elkaar.  

Herstellers zijn de vijanden van de herfst 

die ons bedwelmt met bonte valse hoop 

net of het al volop lente is. 

 

Wat fout liep, maken zij op een haar na  

weer heel. Al wat gebroken is, hebben 

zij soms in een mum of nog sneller gerepareerd.  

Herstellers! Zij bestaan van het haast onherstelbare,  

  

maar nog het meest leven zij op van het malcontente  

mankement. Tot zij het bericht ontvangen dat zij zelf  

onherstelbaar zijn. Dan pas zeggen zij: ‘Wij konden  

niet beter. Er is nu eenmaal iets magnifieks 

 

dat machtiger is dan al het volmaakte.’ 

 

 

Luuk Gruwez 

 

Geschreven aan het venster van Herman Teirlinck 

Tijdens zijn residentie 

 

 


